Dictee 1

Op éen heerlijke zomeravond besluiten we naar de kust te vertrekken.

Mijn ouders zoeken aan zee een geschikt stuk bouwgrond.

Zij willen er zo spoedig mogelijk een gezellig landhuis op bouwen.

Misschien vinden zij vanavond wel hun zin.

Na een fikse wandeling bemerken we dicht bij de duinen een rechthoekig stuk bouwgrond.
- Het ligt in een erg rustige buurt.

Mijn vader zoekt onmiddellijk de eigenaar op en vraagt hem bijkomende inlichtingen.

De vraagprijs is gelukkig niet zo hoog. |

Na een lang gesprek gaan de eigenaar en mijn vader akkoord.

- Ik ben bijzonder blij, want ik hou zoveel van de duinen, het strand en de zeelucht.




